
   

januari 2021 Spiegel
Volgens de Grieken ligt de toekomst achter je en het 
verleden vóór je. Het is even wennen, maar toch eigenlijk 
best logisch: het verleden zie je helder (eventuele splinters 
en balken daargelaten), maar de toekomst niet. Vandaar dat 
Paulus het heeft over “zien door een spiegel, in raadselen” (1 
Cor. 13:12, NBG 1951). De toekomst overrompelt je als het 
ware van achteren. Dat hebben we in 2020 geweten! Petje 
af voor de drie diehards van de kerkenraad die ons door 
het afgelopen jaar heen hebben geloodst en nu het roer 
overgeven… 
Ik wens ons bij de jaarwisseling 20/21 een heldere blik in de 
spiegel toe, op z’n Grieks, maar ook – mocht die schoen u 
beter passen – op z’n westers.      Wim Wattel   

Dank u Sinterklaasje!
De Sinterklaasactie, gezamenlijk initiatief van Nieuwe Kerk 
en Koorkerk voor de kinderen van de Voedselbank en het 
AZC, heeft 335 chocoladeletters en € 610,-- opgeleverd!  Alle 
kinderen tussen 3 en 12 jaar kregen een zoete verrassing in 
een mini jutezak. Veel mensen hebben de moeite genomen 
om chocoladeletters te bezorgen bij de aangegeven adressen. 
Zelfs tijdens het inpakken werden nog letters afgeleverd in 
het Hofje. Geweldig dat ondanks de beperkingen door Corona 
zoveel mensen hebben meegeholpen.
Met deze chocoladeletters, aangevuld met nog  wat Sint-snoepgoed hebben we 235  jutezakjes 
gevuld: 200 voor de Voedselbank en 35 voor het AZC. De overgebleven chocoladeletters zijn 
verdeeld onder de tieners van het AZC. 
4 december hebben we deze Sint-zakjes uitgedeeld bij Voedselbank en bezorgd bij AZC. Dat was 
mooi om te doen en gaf veel blije gezichten en reacties!
Hartelijk dank voor uw bijdrage in geld en chocola. 
Namens de taakgroep Diaconaat,   Gerda van Leeuwen

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen
Het bestuur van de Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen heeft de beslissing 
genomen om in januari, februari, maart en april 2021 geen lezingen te organiseren.
Wij vinden het vanwege de coronacrisis en de bijbehorende 1.50 meter maatregel nog niet 
verantwoord om voor een groep leden, die allemaal tot de risicogroep behoren, in een zaal 
lezingen te organiseren.
Ook het sociale aspect: de lunch met elkaar en de mogelijkheid tot gesprek met elkaar leveren 
teveel risico’s op. 
Derhalve heffen we geen contributie voor het seizoen 2020 – 2021.
We hopen in september 2021 weer een lezingenprogramma te kunnen 
starten, maar dit zal afhangen van de omstandigheden.
Het bestuur zal u daarover in de zomer van 2021 informeren.
Jose  Viveen, secretaris Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig 

Uit het bouwteam Proefwandelen
Tsja, we dachten samen met u en anderen uit de Koorkerk-
gemeenschap te gaan wandelen, op 9 januari 2021. Maar dat gaat 
niet door. Tijdens een lock-down kunt u hooguit proefwandelen, 
individueel of twee aan twee. We wensen u mooie wandelingen 
toe. We hopen in het nieuwe jaar een gezamenlijke coronaproof 
winterwandeling te kunnen plannen. 
Namens het bouwteam, José Baars,   bouwteam@koorkerk.nl 

Zondag 17 januari 2021, 
ds. Martijn Junte
Het thema van mijn viering is ‘De 
tijd van de messias’.
De aanleiding voor de 
overdenking is de aflevering 
van Zomergasten waarin Ilja 
Leonard Pfeijffer te gast was. 
Het bleek een avond die deze 
in Genua woonachtige auteur 
aangreep om de pols te nemen 
van onze tijd. Hij typeerde die 
als een tijd waarin de waarheid 
geen toetssteen is of doel, maar 
eerder een obstakel. Zo komt 
de Italiaanse oud-premier Silvio 
Berlusconi aan het woord die 
zijn kleinzoon voorhoudt dat 
het erop aan komt geloofd te 
worden. Dat dat belangrijker is 
dan dat wat je zegt waar is. Wie 
de waarheid spreekt wordt lang 
niet altijd geloofd. 
We lezen een logion uit het 
evangelie van Thomas, dat ons 
een suggestie doet hoe met 
deze diagnose om te gaan. Ja, 
ons toont dat onze tijd een 
messiaanse tijd is. Een fragment 
uit Pfeijffers roman Peachez 
scherpt nog eens aan wat we 
onder een messiaanse tijd 
verstaan mogen. 
Verder is er tijd om te zingen. 
Dat doe ik dan, u helaas nog 
niet, maar ik doe het met liefde. 
Maar goed, ik weet het nog niet, 
dus als er iemand anders is die 
zingt, is mij dat even lief. Wie 
weet zingen we nog samen ook. 
Ik kijk ernaar uit. Ik hoop u te 
zien in de Koorkerk. 
Hartelijke groeten, 
Martijn Junte
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predikant zal zich daarna richten op het   
ondersteunen bij het toekomstbestendig 
maken van de organisatie achter de 
Koorkerkgemeenschap.
Op het moment dat over die organisatie 
definitieve besluiten genomen zijn, komt 
de tijd dat we weer een eigen predikant 
kunnen benoemen. Tot dan moet ook het 
pastoraat op een structurele manier worden 
ingevuld. Ook daarover zijn we in gesprek. 
Over dit alles, de nieuwe kerkenraad, de 
interim-predikant en het pastoraat hopen 
wij snel nieuws te kunnen melden.
Ik noemde de bereidheid van Tom Rijken 
een eerste glinstering van de nieuwe wereld 
voor de Koorkerkgemeenschap. Een nieuwe 
wereld heeft soms ook nog steun en ervaring 
uit de oude wereld nodig. Daarom wordt 
dat eerste fonkelende licht nog versterkt en 
ondersteund door de toezegging van Dick 
Steenks dat hij tot het aantreden van de 
interim-predikant, de overgangskerkenraad 
wil blijven ondersteunen als consulent. We 
zijn hem daarvoor zeer erkentelijk.
Je zou haast zeggen ‘Nu daagt het in het 
oosten’, vanmorgen nog zo mooi gezongen 
door Tom Souwer in de dienst met Florus 
Kruyne. Als u dit leest ligt de astrologische 
Grote Conjunctie alweer achter ons. Maar ik 
hoop dat de schittering van het samengaan 
van Jupiter en Saturnus met ons meereist 
naar 2021, naar de nieuwe wereld van de 
Koorkerkgemeenschap. Een gemeenschap 
waar Hans, Tom en ik ons het laatste 
jaar voor hebben ingezet op een manier 
waarvoor sommigen hun waardering 
konden uitspreken en anderen onze keuzes 
voor discussie vatbaar vonden. We hebben 
ons hoe dan ook met hart en ziel ingezet 
voor de Koorkerkgemeenschap die voor u 
en ons zoveel betekent. Namens Hans, Tom 
en Dick wens ik u een schitterend 2021.   
Wim van Liere

Uit de kerkenraad
Als ik dit schrijf, duurt het nog een dag en 
dan is er sprake van een Grote Conjunctie. 
De planeten Jupiter en Saturnus staan 
op 21 december 2020, een uur na 
zonsondergang, heel dicht bij elkaar, net 
boven de horizon in het zuidwesten. 2.020 
jaar geleden was er ook sprake van een 
Grote Conjunctie.  Op basis daarvan werd 
een nieuwe wereld verwacht, een wereld 
waarnaar hoopvol werd uitgekeken. Wij als 
Koorkerkgemeenschap kijken ook allemaal 
met groot verlangen uit naar een nieuwe 
wereld. De eerste glinsteringen van die 
nieuwe wereld zijn gelukkig te zien. De 
kerkenraad is heel blij dat we Tom Rijken, 
voormalig predikant bij de Middelburgse 
Doopsgezinde kerk, bereid hebben 
gevonden de Koorkerkgemeenschap in de 
eerste maanden van 2021 te begeleiden 
als mediator. Tom is geen onbekende 
voor ons, in oktober ging hij bij ons voor. 
Vanuit verschillende hoeken werd de 
kerkenraad getipt om Tom te vragen ons 
te komen helpen. De keuze voor Tom 
is breed gedragen. Verder zijn we druk 
bezig met het vormen van een nieuwe 
kerkenraad. U heeft daar eind december 
ook een nieuwsbrief over gekregen. Op 
dit moment van schrijven kan ik er helaas 
nog niet meer over zeggen. Ik hoop van 
harte dat we dat dit binnen een paar weken 
wel kunnen doen in een tussentijdse 
nieuwsbrief. Mocht het niet gelukt zijn om 
een voltallige nieuwe kerkenraad vanuit 
onze gemeenschap samen te stellen dan 
zal de classis ons ondersteunen.  Het mooist 
zou natuurlijk zijn dat wij binnen onze 
eigen gemeenschap een Grote Conjunctie 
meemaken. Eén waardoor we een mooi 
nieuw team als kerkenraad kunnen 
installeren. Dat zal in eerste instantie een 
overgangskerkenraad zijn. Een kerkenraad 
die voor een half jaar wordt aangesteld. 
In die zes maanden kan Tom Rijken zijn 
werkzaamheden bij ons afronden en kan een 
interim-predikant zijn rol bij ons oppakken. 
Na dat halve jaar zal een permanente 
kerkenraad worden geformeerd. Voor de 
invulling van het interim-predikantschap 
heeft de huidige kerkenraad samen met 
kandidaten voor de nieuwe kerkenraad 
een gesprek gevoerd met één van de 
dominees die binnen de PKN speciaal zijn 
opgeleid voor deze rol. Zij worden ingezet 
bij gemeentes waar op dat moment geen 
vaste predikant is en waar de organisatie 
van de kerk aandacht vraagt. Eerst zal 
Tom Rijken zich dus bezig houden met de 
mediation, met de verzoening. De interim-

Kerkdiensten 
3 januari 2021
Rev. Dirk van Leeuwen
10 januari 2021
Ds. Tjaard Barnard
17 januari 2021
Ds. Martijn Junte
24 januari 2021
Ds. Florus Kruyne
31 januari 2021
Ds. Wim Jansen
7 februari 2021
Ds. Jan Klijnsma
14 februari 2021
Ds. Tom Rijken 
21 februari 2021
Ds. Alain Verheij
28 februari 2021
Ds. Joep de Valk 

Zondag 3 januari 2021, rev. Dirk van Leeuwen
Sterveling of Boreling?  Wij noemen onszelf “stervelingen”, m.a.w. wij 
definiëren ons met sterfelijkheid, eindigheid. Hannah Arendt (1906-1975), 
een Duits-Amerikaanse filosofe van Joodse komaf stelt hier de notie 
tegenover dat wij eerder “borelingen” zijn, met onze identiteit verankerd 
in onze geboorte. Niet een identiteit van overlijden maar eerder een 
van potentieel. Is dat een echo van het onderricht van Jezus dat we 
‘wedergeboren’ moeten worden en zijn als kleine kinderen om van God’s 
koninkrijk te kunnen genieten? En hoe gaat dat ‘kleine kind’ groeien? In 
de loop van elk leven zijn er momenten van ontzag en verbazing wanneer 
we dankbaar zijn voor wat ons in leven heeft gehouden en ons heeft 
ondersteund en ons heeft gebracht tot op de dag van vandaag. Nieuwjaar 
is zo’n moment: terugzien, pauzeren en ons leven herpakken. Een nieuw 
begin? Een wedergeboorte? Wat je van jezelf accepteert: zelfaanvaarding 
– inclusief de donkere bladzijden, de onhebbelijkheden, de tekorten – is 
een belangrijke stap voor genezing en groei.–  
Met vriendelijke groet, Dirk van Leeuwen



Taakgroep Diaconaat      Gehouden collectes en inzameling.
Na de algemene diaconale collecte op 22/11, die € 117,10 opbracht, startte de adventstijd. 
In deze periode stonden kinderen, die zowel de toekomst als de hoop op een betere wereld 
vertegenwoordigen, centraal. Alle collectes richtten zich op projecten die hun benarde positie en hun 
toekomstperspectief proberen te verbeteren.  De 1ste collecte op 29/11 was bestemd voor ‘De School van 
onze Dromen’ in de stad Vynnyky in Oekraïne. Leerkrachten op de slecht functionerende staatsinternaten 
leren nieuwe onderwijsmethoden om het lage niveau van het onderwijs te verbeteren en creatiever en 
veiliger te maken. Opbrengst € 102,25. Op 6/12 werd € 91,45 opgehaald voor de ondersteuning van minima 
op Walcheren; bijna altijd éénoudergezinnen met kinderen.Op 13/12 werd gecollecteerd voor de landelijke 

actie van Kerk in Actie voor de ondersteuning van de vele vluchtelingenkinderen in Griekenland met als resultaat € 133,95. Elders in dit 
nummer doet Gerda van Leeuwen verslag van de succesvol verlopen Sinterklaasactie voor kinderen van minima en het AZC. 
Hartelijk dank voor uw inbreng, ook als u digitaal bijgedragen hebt.
Te houden collectes.
We starten in het nieuwe kalenderjaar met 3 algemene diaconale collectes op 3, 10 en 24 januari.
In de Vierpas van december hebben we u over de besteding daarvan geïnformeerd. Graag herinneren we aan de oproep om voor medio 
januari daar voorstellen voor in te dienen. Verder staan er 2 bijzondere collectes in januari op de rol.
*Op 17/1 is uw bijdrage voor het nog 2 jaar doorlopende project ‘Delta Indonesië’ van de classis Delta weer van harte welkom. Deze keer voor 
het project ‘Boeren op Java’, die met betere landbouwmethoden en een coöperatie aan duurzamer landbouw en een hogere voedselproductie 
werken. Gireren kunt u op NL 89 ABNA 0457 457 457 KiA Utrecht o.v.v. Delta Indonesië van classis Delta, project Boeren op Java.
* Op 31/1 is de collecte bestemd voor Amnesty International.
Deze mensenrechtenorganisatie met een actieve Nederlandse afdeling zal bij u bekend en onomstreden zijn. De valkuil van zo’n positie is 
echter vanzelfsprekendheid en daardoor gebrek aan steun en aandacht. En dat is, gezien hun belangrijke werk, jammer en onterecht. Want 
dagelijks worden over de hele wereld, ook in Europa, mensen onderdrukt, gemarteld en onterecht gevangen gezet. Amnesty International 
(A.I.) komt hiertegen in actie en zet zich in voor een wereld waarin mensenrechten voorop staan. Want of je nu vrouw of man, wit of zwart, 
homo, hetero, christen, moslim of ongelovige bent: ieder mens heeft dezelfde rechten.
Dankzij de internationale druk van A.I., de schrijfacties van mensen etc., worden regelmatig ten onrechte gevangen gezette mensen 
vrijgelaten en opgelegde doodstraffen niet uitgevoerd.  Er zullen folders over het werk van A.I. en de mogelijkheden om met hen in actie 
te komen uitgedeeld worden. Dat kan ook door een bijdrage op NL TRIO 0198 1000 00 t.n.v. Amnesty International te Amsterdam.
Een diaconale bijdrage leveren in een collectezak of via een overschrijving oogt wellicht wat afstandelijk en kan daardoor onpersoonlijk 
aanvoelen. Maar u kunt er van uitgaan dat uw bijdrage  dankzij de inzet, betrokkenheid en professionaliteit van organisaties hier en 
ter plaatse ten goede komt aan mensen die voor een menswaardig basisbestaan ondersteuning nodig, soms zelfs letterlijk broodnodig, 
hebben. Ook in 2021 rekenen deze mensen op u.
Namens de taakgroep diaconaat,    Jan Janse, tel. 0118-851332 / 06-17334769. Email: janjansezeeland@gmail.com 

Remonstrantse geluiden, landelijk en lokaal
Voorspel Landelijke beleidsnota 2020-2030
Daar preekten ze dan, vorig jaar, twee Dordtse dienaren van het Woord in de bomvolle Grote Kerk aldaar. De één PKN-predikant, de ander 
remonstrant. Eendrachtig in wederzijdse toenadering, èn ieder fier op zijn eigenheid, zetten ze een nieuwe, humane toon in de tijd. Na 4 
eeuwen wederzijds een handreiking, ontspanning; géén inquisitoir verhoor of verbanning. Met gloedvolle preken gaan zij voor. Staande, zij 
aan zij, spreken ze een prachtig slotwoord. Dan het machtig eindakkoord: de zegen door de remonstrant. Met geestdriftig vèr uitzwaaiende 
hand, onbedoeld rakelings langs zijn broeders oor. Van vlakbij zag ik, met een glimlach, ‘t curieus gebaar als kwinkslag na 400 jaar. 
Uit de nota 2020-230 Na het feestelijk en inhoudsrijk jubileumjaar 2019 volgde eind november 2020 de afronding van  meer serieus 
beleidswerk. In een landelijke besluitvormende vergadering van afgevaardigden van o.m. de lokale remonstrantse gemeenten, werd de 
beleidsvisie 2020-2030 van de Remonstrantse Broederschap (RB) aanvaard, nagenoeg unaniem. Op basis van veelzijdige informatie en 
discussie. Met ruimte voor verschil van mening of gekoesterde praktijk. Onder de dialoog en botsing der meningen voelde je interesse 
voor andermans visies, talenten, emoties. Ook bij diep verschil van inzicht zegevierde aan ‘t slot ieders inzet voor onderlinge tolerantie. 
Hier ervoer ik die weldadige, ragfijne kwaliteit van streven naar harmonie dóór diversiteit. Het werd al met al een leesbaar doch redelijk dik 
document. Hier slechts een enkele opmerking.
Nuchter komt het tot praktische maatregelen en initiatieven, tot behoud èn vernieuwing van remonstrants gedachtegoed. Voor zwakke 
kleine gemeenten ligt voor de hand: meer regionale samenwerking met een andere remonstrantse gemeente en/of een daaraan 
verbonden predikant. Een derde deel van de remonstrantse gemeenten maakt deel uit van een samenwerkingsverband met één of meer 
andere vrijzinnige gemeenten of levensbeschouwelijke afdelingen (zoals de NPB).
De beleidsvisie onderkent en ondersteunt ook deze vormen van vrijzinnige samenwerking. In elke samenwerkingsgemeente zal dat op 
eigen manier vorm en inhoud krijgen, soms wellicht nog amper herkenbaar als specifiek remonstrants. Deze keus ligt bij de gemeente. 
Bij de eerstvolgende -post-corona- ALV van de RGMZ komt ook dit aan de orde.  De  RGMZ participeert sinds jaar en dag in onze 
Koorkerkgemeenschap (Kkg). Van harte en voluit, zo blijkt uit de RGMZ-enquête van enige tijd  terug. Tegelijk spreekt daaruit een behoefte 
van de leden aan behoud en bevordering van levendig  remonstrants gedachtegoed. Met desgewenst een activiteit, altijd open voor alle 
Koorkerkers. Tevens als bescheiden poging tot wederzijdse verrijking en versterking. Opdat onze Kkg vrij en veelkleurig moge blijven 
bloeien. Een aantal vrienden bedankte voor de RGMZ en ging naar (of blijft bij) de landelijke RB. Ook verwelkomen we een paar nieuwe 
vrienden. Voor de financiën trof ons demissionair bestuur een a.i. provisionele voorziening. Het secretariaat kan Daan helaas door ziekte 
niet meer aan. Heel veel sterkte weer, en beterschap, Daan. Fijn dat Ester Meulblok wil inspringen. Ook sterkte aan enkele andere door 
ziekte getroffen leden. Ons a.i. bestuur ziet uit naar suggesties voor versterking.
Tot slot     In deze donkere dagen voor Kerst: chapeau voor ‘t verbindend licht verzet van het bouwteam.
Maarten ‘t Hooft, voorzitter a.i. RGMZ



C o l o f o n
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Allemaal de liefste

Eigenlijk had ik een meisje moeten zijn. Na 
twee jongens wilde mijn vader nog graag 
een meisje, mijn moeder wilde eigenlijk 
geen zwangerschap meer want de vorige 
bevalling had haar nogal wat narigheid 
bezorgd. En het was oorlog, mijn ouders 
geëvacueerd naar een dorp in de buurt van 
Doetinchem omdat Arnhem voor burgers 
niet meer veilig was. Een bevriende huisarts 
sprak haar moed in en beloofde haar bij te 
staan en zo werd ik verwekt toen er uitzicht 
op het eind van de oorlog kwam, maar ik 
werd geboren maanden nadat de vrede 
een feit was. Maar, ik was geen meisje! Tenslotte kwam er nóg een broertje en de teller 
bleef bij 4 jongens staan.... Véél en veel later kwam er toch nog een meisje in ons gezin, een 
pleegdochter van al bijna 18 jaar oud. Zij ging al gauw haar eigen weg en er bleven geen 
banden tot grote spijt van mijn ouders.
Mijn vader zou dus heel blij geweest zijn dat de drie zonen die kinderen kregen elk een 
meisje als oudste hadden. Na mijn rechtenstudie trad ik in dienst bij de Amro Bank en in 
hetzelfde jaar trouwde ik met Annelies. Wij kregen een gezin met vier kinderen, en wij 
hebben nu zeven kleinkinderen. Alle zeven met hun eigen karakter en voorkeuren: artistiek, 
sportief, drie schakers, een huttenbouwer en twee cheerleaders. Het is een voorrecht dat 
we onze kinderen mochten steunen en stimuleren in hun eigenheid, en nu genieten mogen 
van hechte banden.
Wij hebben ruim 30 jaar buiten Nederland gewoond in Singapore, Engeland en België en 
wonen nu 4 jaar in wat is ons 12e huis. Toen we in Engeland woonden was de stereotype 
vraag die ons gesteld werd “How often do you go home?”, waarop ik dan antwoordde met 
“Preferably every day”! Onze wortels liggen in Gelderland, maar voor onze kinderen (die in 
drie landen naar school gegaan waren) was ‘thuis’ dáár waar het gezin was. En dat is ook wel 
het mooiste en het liefste: een veilige plek waar geen vragen gesteld worden zoals ‘Waarom 
ben je hier’ en ‘Hoelang denk je te blijven’, en waar je jezelf kunt zijn met ‘warts and all’ (met 
alle minder aantrekkelijke kanten).
Een belangrijke factor om in een nieuwe woonplaats in te burgeren is voor ons steeds het 
meeleven met een plaatselijke kerk geweest. In Singapore vonden we een kerkelijk thuis in 
de Anglicaanse kathedraal en de overplaatsing naar Londen was in dat opzicht zo goed als 
naadloos. In mijn Londense tijd maakte ik mijn kerkelijke opleiding af en na een jaar of tien 
kwam ik voltijds in dienst van de kerk. Ook in de tijd dat ik de wereld afreisde zocht ik steeds 
de plaatselijke kerk (en een enkele keer een synagoge) op: Seoul, Taiwan, Johannesburg, 
Buenos Aires, Aviemore, Londen, Waterloo, San Miguel (Azoren), Puerto de la Cruz, Caen, 
Dinard, Fribourg, Nice, Berlijn, Warschau, en meer. Zo leerden we open te staan voor andere 
uitdrukkingen en vormen van het geloof, in woorden, rituelen en muziek. Ik zou de Kerk 
niet graag missen. Geloof, vertrouwen, geborgenheid en liefde. Ruimte en stimulans om 
ten volle te leven en te groeien! Mij in Goede Handen voelen ‘warts and all’’, dat is toch het 
mooiste, kostbaarste en liefste van alles!     
Dirk van Leeuwen

Inleveren kopij voor de Vierpas
Iedereen die betrokken is bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, inspirerende 
en verbindende artikelen aanleveren voor De Vierpas. 
De Vierpas van de maand februari 2021 verschijnt op 31 januari 2021. 
Kopij dient uiterlijk 22 januari 2021 per mail te worden aangeleverd bij de redacteur, 
Adrie le Clercq. Zijn mailadres is:  adeleclercq@zeelandnet.nl 
Eventueel bij het artikel te plaatsen fotomateriaal graag in een aparte mail of bijlage. 
Adrie le Clercq, redacteur Vierpas


